1 mei, dag van nationale rouw

Het moet een echte komiek geweest zijn die ooit het concept van de eerste meidag heeft
uitgevonden. Een dag verlof nemen om de arbeid te vieren, dus 1 mei is eigenlijk de feestdag van de
betaalde niet gepresteerde arbeid? De man die er een nationale feestdag van maakte echter, was
allerminst een komiek: niemand minder dan Adolf Hitler op 10 april 1933, als deel van een strategie
om vakbonden buiten spel te zetten.

1 mei kan volgens mij beter omgedoopt worden tot een dag van nationale rouw. Rouw om de
verloren individuele vrijheid en de teloorgang van de economie. Wanneer socialisten hun ideologie
hoog in het vaandel dragen op 1 mei, met alle collectieve marsen en symbolen van doen; rouwt de
liberaal, de ondernemer en elk ander individu met een grijntje gezond verstand. Want de
maatregelen die onder de morele dekmantel der solidariteit en gelijkheid werden genomen over de
jaren heen, hebben ons weinig meer gebracht dan wat zakken kommer en kwel. Of ze nu werden
aangebracht door mensen met een rotsvaste overtuiging en geloof of door de gemiddelde
opportunistische salonsocialist. Dat we kampen met een hoge staatsschuld, onverantwoordelijke
vakbonden, een plethora aan logge overheidsbedrijven, ... Het vindt steeds zijn oorsprong in linkse
doctrines.

Nog een reden om te rouwen is het feit dat elk individu dat zich verzet tegen de linkse maatregelen
meteen een intentieproces aan zijn broek krijgt gelapt. Want hoe kan je nu tegen de maatregelen zijn
die de kleine man voort moeten helpen? Het kan niet anders dan dat je van slechte wil bent en enkel
voor de 'patrons' wilt opkomen. Rationele argumenten tellen al lang niet meer mee. Argumenteren
dat maatregels zoals een minimumloon en een index enkel een averechts effect hebben, heeft dus
geen effect, want wat de partijtop en de vakbondsleiders zeggen is heilig.

En dan zwijg ik nog over die grote schandvlek die het socialistische en communistische
gedachtengoed heeft nagelaten op de mensheid. In de naam van deze ideologie hebben velen hun
dood gevonden, door onderdrukkingen en genocides enerzijds en verhongering anderzijds.
Voorbeelden te over van mislukte arbeidersparadijzen, van monsters zoals de Sovjet-Unie tot landen
zoals Nicaragua. Hoe lang nog zal het duren voor de utopie en de perverse effecten van de linkse
ideologie voor iedereen duidelijk zijn? In dit land alvast nog een hele poos, want meer en meer
verlangt de bevolking weer dat de overheid haar deus ex machina rol opneemt. Zonder te beseffen
dat men in de eigen voeten schiet, zonder de fouten van het verleden te herinneren, zonder de
hiaten in de redeneringen te erkennen; vieren alle kameraden het Feest van de Arbeid.

Arm Vlaanderen, arm Belgi€, waar men het debat enkel durft te voeren om futiliteiten. Waar de
grote overheid en de linkse kerk een heilig huis zijn geworden dat ten allen kosten beschermd en
gevierd moet worden, op 1 mei, de dag van de arbeid. Maar ook de dag van de werkloze die zijn



kansen door het minimumloon ziet verdwijnen, de dag van de ondernemer die zich blauw betaalt om
het heilige huis recht te houden, de dag van de sterke vrouw die de erkenning van haar merites
ondermijnt ziet door opgelegde quota, de dag van de eerlijke werkman die moet opboksen tegen de
door sociale zekerheid ondersteunde zwartwerker, de dag van de economische onzin en de dag van
het corporatisme.

Mijn innige deelneming, kameraad.
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